Uit de “oude” doos

Het /)(’g_rm met een
noodkreet

Burgerveen, cen Kleine buurtschap aan de zuid-
oastelipke rand van de Haarlemmermeer, onder

tles rnk van | simmidan had roe ot b s

derdigk, bhesloot zyn schouders eronder te zetten
Hij vroceg cen onderhoud ann mer Haarlemmer-
meers burgemeester mr. G C.van der Willigen,
welk onderhoud op 12 januari 1956 plaats had,
In aansluiting daarop liet hij als voorzitter van
de christelyk gemengde zangvereniging L Ad-

vendo” burgemeester en wethouders nog eens
vohwilonliul wiceca dad Lo L b ..



repeteerde. Her verkeerde in zeer slechte stan
en wis ook te klein. Men kon daardoor geen
nicuwe leden aannemen en men zag de stant van
de bezittingen zoals de piano, de mappen met
muziek et cetera zienderogen achrernitgaan,
Voor het bestuur was dir alles cen groot pro-
bleem,

WAdvendo™ = wipd en zijd bekend = telde op
dut moment ongeveer veertig leden en bestond
reeds zo'n zesentwintig juar. Op de vele zang-
concoursen kwam het koor it in de supericure

g e v e s e e e
zon houden dan een café en dmrom richte
men zich in alle veipmoedigheid tor her college
om goedkeuring voor het oprichten van een
dorpshuis, waar dan niet alleen Advenda”, maar
de hele buurtschap Burgerveen mee gediend
’ dicss n
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emgingen hun avonden op preiger en doelima-
tiger wijze konden beleggen,

Als men dar cens als werkelipkheid moche bele-
ven, dan wilde men duar als leden van de Burger-
veense zangvereniging voor de volle honderd
percent de schouders onder zetten. Daardoor zon
incens voor geheel Burgerveen een deur open
gaan naar cultuurbeleving en zou er sprake zijn
van een steeds terugkerende gemeenschapszin,

( Word vervolgd )

wHier komt ons dorpshuis”

Men moest uit Burgerveen komen voor zo'n
idee. Om het beoogde doel e verwezenligken
werd geen moeite gespaard en was geen arbeid
te veel En laatnu in de loop van 1957 het beriche
komen, dat er in Burgerveen een dorpshuis
mocht worden gebouwd! Dat feit alleen al brache
voor de inwoners van deze Haarlemmermeerse
buurtschap een schone droom tor werkelijkheid.
Een nicuw idee kwam op. Een gulle hand

Op de avond van 29 juni 1957 werd dat bord ge
plaatst en groepeerde zich een aantal Burgerve-
NErs ervoor; er moest immers een ot worden
gomanke. Zangvereniging  Advendo” onderbrak
voor deze voor Burgerveen memorabele avond

ihon wenasdein avnel snne har dae

slechr, de muren vaal. e was geen enkele gezel-
ligheid, geen enkele voorziening. De leidingen
hingen los san de muren, maar stande acheer
een paar oude kerkbanken werd toch vol geest-
drift gerepeteerd en de schone muze bedreven.

Dir o was i verenmigingslokaal. Hier repe-
teerde wekelijks de Burgerveense christelijk ge-
mengde zangvereniging. Hier hielden ook de
andere vereniging uit de bunrtschap op gezette

tijden hun bijeenkomsten. Het was dan ook geen
wonder dat Burgerveen omstreeks die tijd op-
leefde. Dagelijks werden zi) er bij het passeren
van het grote bord aan herinnerd: ,Hier komt
ons dorpshuis!”. Vaardige handen en een vooruit-
ziende geest hadden mer veel zwier een ont-
werp vervaardigd voor het toekomstige novum
van Burgerveen. Als een sicraad zou her daar
straks staan, midden in het groen onderaan de
dijk. Dan zouden de plannen, die niet uitvoer-
baar waren wegens gebrek aan een behoorlijke
ruimte, kunnen worden gerealiseerd. Zoveel
plannen: voor de jeugd, voor de bejaarden, ja,
noem maar op. De wens was unaniem dar de
wolken, geschilderd boven het tockomstige
dorpshuis op het grote bord, spoedig zouden
overdrijven. Er zou nog wel het é&én en ander
moeten gebeuren voor het zo innig gewenste
dorpshuis er zou staan, maar bemoedigd door de
vele medewerking tot dan toe, hoopte men dat
het spoedig zover zou zijn.



