
Van alles wat 
 
En dat is de beste manier om naar dit stukje te kijken, want er is veel 
om over te schrijven, veel waar ik me mee bezig hou, me over verbaas, 
me druk over maak. Over het zeer onbevredigende verloop van de 
steigerperikelen, maar ook over de energietransitie, over het bijzondere 
voorjaar en over een ontsporende samenleving en wereld. Na 1 jaar 
kabinet Schoof mogen we ons alweer klaar gaan maken voor nieuwe 
verkiezingen. En dan maak ik me wel zorgen, maar de belangrijke 
vraag is op welk gebied ik zelf misschien iets kan bijdragen… Dan 
leiden die zorgen misschien nog ergens toe. 
 
De steigers is zo’n onderwerp waar we jullie in dit Burgerveentje verder over informeren. Maar het 
is vreemd dat de provincie niet echt inhoudelijk ingaat op de vele bezwaarschriften en verzoeken 
om verduidelijking.  
 
Wat betreft de energietransitie beginnen we nu meters te maken. Er is zicht op een aanpak, een 
idee over hoe we met de bewoners denken te kunnen communiceren en contact met specialisten 
op dit ingewikkelde gebied. We komen hier aan het eind van de zomer bij u op terug. Zo vlak voor 
de vakantie in de warme maanden is niet het beste moment om over koude winters en 
energiegebruik te beginnen. 
 
Een bijzonder voorjaar. Kletsnatte eerste lentemaanden, kurkdroge laatste lentemaanden, van 
dweilen met de kraan open tot elke dag sproeien om nog een beetje groen over te houden. Is voor 
mezelf nog een beetje te doen, met een sloot achter de tuin en de ringvaart voor de deur. Maar als 
je dat niet hebt en bent aangewezen op regenwater of leidingwater waren het droge en lastige 
maanden. Hopelijk blijft het nu met enige regelmaat regenen (maar niet teveel natuurlijk, anders 
worden we niet bruin). 
 
Tja, en wat betreft de staat van Nederland en de wereld…. Op 4 mei hebben we een krans gelegd 
voor de slachtoffers van oorlogen. Uiteraard met in het achterhoofd wat er is gebeurd in 40-45. En 
wat je opvalt als je om je heen kijkt naar wat er nu allemaal gebeurt is mijn conclusie dat we er niet 
veel van geleerd hebben. We kijken weg, ook als er weer openlijk hitlergroeten in Nederland te 
zien zijn. En zondebokken gezocht worden. En mensen verketterd worden. Mocht je denken dat 
dit aan Burgerveen voorbij gaat, kijk dan nog eens naar de verkiezingsuitslag van de vorige 
verkiezingen. Het is bij ons niet anders dan in de rest van Nederland. En dat stemt me somber. 
 
Is er ook goed nieuws dan? Jawel. We hebben weer een Smiley (helaas nu defect) tegen te hard 
rijden, we hebben een opgeknapte tuin bij het dorpshuis, we hebben een nieuw en modern logo 
en beeldmerk voor de dorpsraad, we hebben een behoorlijk volle agenda met activiteiten en 
actieve inwoners.   
En we hebben een prachtig dorp waarin we elkaar ondanks alles toch blijven helpen en bijstaan.   
Laten we maar hopen dat we dit positieve gevoel kunnen overbrengen op de zwartkijkers om ons 
heen. 
 
Ik wens iedereen een prachtige en 
positieve zomer. 
 
Robert Clement 
Voorzitter dorpsraad. 
 
 
Het nieuwe logo is ontworpen door  
Marijke Gladon uit Burgerveen. 
 


